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Voorwoord 

 Dit verhaal begint niet met een ontdekking, maar met een 
wandeling. 

 Ik liep daar, in het Abtswoudse Bos, samen met mijn beste 
vriend Joep. Geen plan. Geen doel. Gewoon een rondje. Praten, 
zwijgen, kijken. Het soort wandeling waarbij de tijd geen haast heeft en 
je merkt dat je meer ziet dan anders. Voor ons lag Moeder Aarde. Eerst 
gewoon een heuvel. Gras. Bomen. Een vijver. Rustig. Bijna 
vanzelfsprekend. En toch voelde het alsof die plek meer wist dan wij. 

 Moeder Aarde ligt centraal in het park, vlak bij de Tanthofkade, 
bereikbaar via wandel- en fietspaden. Veel mensen komen erlangs 
zonder stil te staan. Wat bijna niemand ziet, is dat dit geen gewone 
heuvel is. Het kunstwerk is ontworpen als een vrouwenlichaam, alleen 
echt herkenbaar vanuit de lucht. Kunstenares Edith Kieser maakte geen 
beeld om naar te kijken, maar een landschap om doorheen te lopen. 
Om onderdeel van te worden. En juist dat maakt het zo ongrijpbaar. 

 Tijdens die wandeling begon een vraag zich op te dringen. 
Wat ligt er onder zo’n plek? 

 Niet letterlijk. Geen tunnels of schatten. Maar verhalen. 
Herinneringen. Levens die hier ooit waren en nooit helemaal 
verdwenen zijn. Delft is een stad van stenen en water, maar ook van 
grond. Van lagen. Van geschiedenis die niet altijd zichtbaar wil zijn, 
maar zich soms wel laat voelen. 

 Onder Moeder Aarde is geschreven alsof het echt gebeurd is. 
Omdat het zo had kunnen gebeuren. Alles in dit boek is gebaseerd op 
echte plekken, echte geschiedenis en echte keuzes. Geen grote 
schurken. Geen spectaculaire oplossingen. Alleen zes jongeren die 
beter kijken dan de meesten. Die vragen stellen waar anderen 
doorlopen. En die daardoor terechtkomen in situaties waar je niet 
zomaar weer uit wegloopt. 
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 Dank je wel, Joep. 
Voor die wandeling zonder plan en zonder haast. 
Voor het kijken zonder uitleg en het lopen zonder doel. 
En vooral voor dat ene moment waarop het idee ontstond, gewoon 
omdat we daar waren. 
Zonder die wandeling was dit verhaal er niet geweest. 

 Dit boek gaat over spanning en gevaar, maar ook over twijfel. 
Over speurwerk, fouten maken en droge opmerkingen op momenten 
waarop lachen eigenlijk niet hoort. Over dwaalsporen, verkeerde 
aannames en het besef dat niet elk mysterie vraagt om een antwoord. 
Soms is begrijpen genoeg. 

 Wat onder Moeder Aarde ligt, wil niet gevonden worden. 
Het wil onthouden worden. 

 Lees dit verhaal zoals wij daar liepen. Langzaam. Oplettend. 
Met het besef dat sommige plekken meer met je doen dan je op het 
eerste gezicht ziet. 
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Proloog 

 Het begon op een moment waarop niemand had afgesproken 
dat er iets zou gebeuren. 

 Ze stonden bij elkaar alsof het toeval was. Fietsen half tegen 
elkaar aan, een tas op de grond, iemand die zei dat hij eigenlijk alweer 
moest. Het was eind van de middag, dat uur waarop het licht zachter 
wordt en de stad besluit even adem te halen. Delft deed wat Delft altijd 
deed. Water liep. Klokken sloegen. Mensen gingen naar huis. 

 “Zullen we nog één rondje doen?” zei iemand. 

 Niemand vroeg waarheen. Dat was meestal een goed teken. 

 Ze liepen langs paden die ze kenden. Te goed misschien. Langs 
water dat niets verried en struiken waar nooit iets gebeurde. Ze 
maakten grappen die nergens over gingen. Droge opmerkingen, half 
gemompeld, vooral om te laten merken dat alles normaal was. Maar 
ergens, zonder dat iemand het hardop zei, voelde het anders dan 
anders. Alsof de stad iets had verschoven terwijl zij niet keken. 

 Bij het Abtswoudse Bos bleef één van hen staan. 

 “Wat is er?” vroeg een ander. 

 “Ik weet het niet,” zei hij. “Even wachten.” 

 Ze deden dat. Niet omdat ze begrepen waarom, maar omdat ze 
dat vaker deden. Er hing een stilte die niet ongemakkelijk was, maar 
ook niet geruststellend. Alsof de lucht luisterde. Alsof de grond iets 
verwachtte. 

 Voor hen lag Moeder Aarde. Een heuvel, gras, bomen, een 
vijver die het licht brak. Niets bijzonders. En toch voelde niemand de 
neiging om door te lopen. Er ging geen alarm af. Er was geen geluid. 
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 Alleen dat gevoel dat je krijgt als je net te laat doorhebt dat je 
ergens bent aangekomen. 

 “Het is hier kouder,” zei iemand. 
“Dat zeg jij altijd,” antwoordde een ander. 
“Ja,” zei hij, “maar nu meen ik het.” 

 Er was iets veranderd. Niet zichtbaar. Niet te bewijzen. Maar 
het was er. Alsof de plek zich had opengesteld, heel even, en daarna 
weer had gedaan alsof er niets was gebeurd. 

 Ze zouden later proberen terug te halen wie als eerste keek. Wie 
als eerste iets voelde. Wie als eerste zweeg. Maar dat lukte niet. Het was 
geen begin met een duidelijke rand. Het was een schuiven van iets wat 
altijd al bestond. 

 “Kom,” zei iemand uiteindelijk. “We zien wel.” 

 Ze liepen verder, zonder te weten dat dit het laatste moment 
was waarop alles nog simpel was. Zonder te weten dat ze al deel 
uitmaakten van een verhaal dat niet van plan was hen meteen los te 
laten. 

 En onder Moeder Aarde bleef het stil. 
 Maar niet leeg. 
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01. Waar niemand meer omdraait 

 Ze liepen al. 

 Niemand wist precies wanneer dat begonnen was. Het moment 
waarop blijven staan overging in bewegen was zo klein geweest dat het 
geen naam had gekregen. Hun voeten volgden het pad langs de heuvel, 
alsof dat altijd al de bedoeling was geweest. Achter hen lag Delft nog 
steeds waar het hoorde te liggen. De wijk, de huizen, de straatlantaarns 
die langzaam zouden aangaan. Voor hen lag iets anders. Iets dat niet 
bewoog, maar ook niet stil was. 

 Het Abtswoudse Bos voelde anders nu. Niet donkerder, niet 
dreigender, maar stiller. Alsof geluid hier minder belangrijk was. Hun 
stemmen klonken doffer dan normaal, alsof de lucht ze tegenhield 
voordat ze ver konden dragen. 

 “Dit pad klopt niet,” zei Jimmy terwijl hij achterom keek. 
“Het pad klopt wel,” zei Otto. “Wij niet.” 

 Tino grinnikte. “Dat is niet handig.” 
Dit keer bleef zijn lach hangen, onafgemaakt. Alsof hij zelf merkte dat 
het hier niet werkte. 

 De heuvel bleef naast hen liggen. Gras dat dieper groen leek 
dan elders. Bomen die niet bewogen terwijl er verderop wel wind was. 
De vijver lag strak, bijna gespannen, alsof het water wachtte tot iemand 
de stilte brak. Niemand zei de naam hardop, maar iedereen wist dat dit 
Moeder Aarde was. Je voelde het in de manier waarop niemand 
omhoog klom. In hoe ze vanzelf aan de rand bleven. 

 Henk liep iets achter de rest. Niet dromerig, niet afwezig. 
Integendeel. Zijn blik ging steeds naar beneden, naar de grond, naar 
plekken waar het zand zachter leek of waar gras net anders groeide. Hij 
bleef een paar keer staan, bukte zich bijna, maar richtte zich dan weer 
op zonder iets te zeggen. 
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 Barry merkte het als eerste. Hij paste zijn tempo aan, zonder te 
vragen waarom. Dat deed hij vaker. Als Henk vertraagde, vertraagde hij 
mee. Als Henk stopte, stopte hij ook. 

 “Je hoort iets,” zei Barry zacht. 
Henk knikte. “Niet horen. Meer voelen.” 

 Willem Jan Wouter wilde iets zeggen. Iets over turf, over hoe 
dit gebied ooit was drooggelegd, over lagen grond die ouder waren dan 
de stad zelf. Zijn mond ging al open, maar halverwege bleef hij steken. 
Zijn ogen gleden over de heuvel, het water, de bomen. 

 “Laat maar,” zei hij. “Dit klopt toch niet met wat ik weet.” 

 Ze stopten. 

 Niet omdat iemand dat voorstelde, maar omdat niemand verder 
liep. Het was alsof de plek zelf het tempo bepaalde. De stilte voelde 
dikker dan eerder. Niet dreigend, maar ook niet geruststellend. Alsof je 
te lang in een kamer stond waar iemand net was vertrokken. 

 Toen verscheen het licht opnieuw. 

 Laag bij de grond. Warm. Geel. Geen zaklamp. Geen fietslicht. 
Het bewoog langzaam, met een rustige cadans die niet paste bij iemand 
die zich haastte of iemand die wilde verrassen. Het licht gleed over het 
gras, langs de rand van de vijver, en raakte even hun schoenen. 

 “Zien jullie dat ook?” fluisterde Willem Jan Wouter. Zijn stem 
trilde niet, maar hij hield hem bewust laag. 

 De oude man stond er weer. 

 Dit keer dichterbij. Zo dichtbij dat ze het glas van de lantaarn 
konden zien, licht beslagen, en het vlammetje erin dat rustig bleef 
branden. Zijn kleding was eenvoudig, oud, maar niet verkleed. Alsof hij 
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 niet uit een andere tijd kwam, maar er nooit helemaal uit was 
vertrokken. 

Hij keek hen aan. Niet schrikachtig. Niet vijandig. Zijn blik ging langs 
hen heen, bleef even rusten op Henk, verschoof naar Barry en bleef 
toen hangen bij niemand in het bijzonder. 

 “Jullie zijn laat,” zei hij. 

 Het klonk niet als een verwijt. Meer als een vaststelling. 

 “Waarvoor?” vroeg Jimmy. Hij probeerde luchtig te klinken, 
maar zijn stem ging een fractie hoger dan normaal. 

 De man keek naar de heuvel. Naar het water. Naar een plek 
waar niemand precies durfde te kijken. 
“Dat merken jullie vanzelf,” zei hij. 

 Hij draaide zich om. 

 Niet abrupt. Niet theatraal. Gewoon alsof het gesprek hiermee 
klaar was. De lantaarn zwaaide licht heen en weer terwijl hij begon te 
lopen, langs de rand van Moeder Aarde, het pad af dat zij net waren 
gekomen. Niet snel. Niet langzaam. Precies snel genoeg om duidelijk te 
maken dat hij verwachtte dat ze zouden volgen. 

 Ze bleven staan. 

 Een seconde. Misschien twee. 

 “Dit is niet slim,” zei Otto. 
 “Dat is het nooit,” zei Barry. 

 Tino haalde diep adem. “Dat is niet handig,” zei hij opnieuw, 
maar nu zonder lach. 
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 Henk zette als eerste een stap. Niet overtuigd, niet zeker, maar 
vastbesloten. Barry volgde meteen. De rest aarzelde nog een fractie van 
een moment, maar dat was alles. 

 Zes jongens liepen achter een licht aan dat ouder was dan 
zijzelf, langs een plek die niets uitlegde en alles onthield. 

 En zonder het te weten, hadden ze zojuist de grens gepasseerd 
tussen kijken en betrokken raken. 

 Onder Moeder Aarde was het nog steeds stil. 
Maar wie goed luisterde, kon merken dat stilte soms iets anders 
betekent dan leegte. 
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02. Wat je pas ziet als je blijft lopen 

 De oude man liep zonder om te kijken. 

 Dat was misschien wel het meest verontrustende van alles. Niet 
het licht, niet de lantaarn, niet de plek waar hij hen naartoe bracht, maar 
de vanzelfsprekendheid waarmee hij ervan uitging dat ze hem zouden 
volgen. Alsof dit moment al vaststond voordat zij het zelf doorhadden. 

 Het pad slingerde langs de vijver en liep daarna het bos in. De 
lantaarn trok een zachte cirkel over de grond. Alles daarbuiten leek 
onmiddellijk minder vast. Schaduwen lagen niet stil, maar schoven 
langzaam mee, alsof ze zich aanpasten aan elke stap die werd gezet. 

 “Als hij nu ineens verdwijnt,” fluisterde Jimmy, “dan stem ik 
voor rennen.” 

 “Je stem telt,” zei Otto, “maar hij wint het niet.” 

 Tino liep voorzichtiger dan normaal. Hij keek voortdurend naar 
de grond, alsof hij elk moment iets verwachtte dat verkeerd zou 
aflopen. “Dit voelt niet handig,” mompelde hij. “Gewoon even 
gezegd.” 

 Het bos werd dichter. Bomen stonden hier niet netjes uit elkaar, 
maar leken naar elkaar toe gegroeid. Hun stammen droegen sporen van 
tijd. Ingekraste initialen. Oude verfstrepen. Een verroest bordje zonder 
tekst. Dit was geen aangelegd parkdeel. Dit was een plek die was 
vergeten. 

 Na een paar minuten stopte de oude man abrupt. 

 Barry was zo dicht genaderd dat hij bijna tegen hem aan botste. 
Het licht van de lantaarn viel nu op een brede plek waar meerdere 
paden elkaar kruisten. Of liever gezegd, waar ooit paden waren 
geweest. Fietssporen liepen dood. Voetafdrukken verdwenen in het 
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gras. Daaronder lag iets ouds. Een spoor dat niet bij schoenen of 
banden hoorde. 

 “Dit is geen officieel pad,” zei Otto. Hij hurkte neer en wees. 
“Zie je dat? Dat is ouder. Veel ouder.” 

 Willem Jan Wouter knikte langzaam. “Karrenspoor. 
Waarschijnlijk zeventiende of achttiende eeuw. Dit liep hier toen Delft 
nog kleiner was en dit gebied werd gebruikt voor turf en transport.” 

 “Dus we staan op geschiedenis,” zei Jimmy. 
“Geschiedenis staat meestal op ons,” antwoordde Otto. 

 De oude man zei niets. Hij hield de lantaarn iets hoger, 
waardoor het licht dieper de grond in leek te vallen dan logisch was. 
Henk zakte door zijn knieën en legde zijn hand op het zand. Niet 
aarzelend, maar doelgericht. 

 “De grond is hier verstoord,” zei hij zacht. “Niet recent. Maar 
ook niet afgesloten. Alsof hij steeds opnieuw wordt aangeraakt.” 

 Barry keek om zich heen. Zijn schouders stonden strak. “Ik 
krijg hier geen goed gevoel bij.” 

 “Wanneer wel,” zei Tino. 

 Het licht van de lantaarn bewoog langzaam over een cirkel waar 
het gras korter was, platter. In het midden lag iets donkers, half bedekt 
door bladeren en aarde. Geen object. Geen opening. Meer een 
afwezigheid van iets wat daar hoorde te zijn. 

 “Hier,” zei Henk. Zijn stem was nu anders. Lager. “Dit is een 
plek.” 

 “Dat is vaag,” zei Jimmy. 
 “Dat maakt het niet minder waar,” zei Otto. 
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 De oude man draaide zich eindelijk naar hen toe. Zijn gezicht 
lag nu volledig in het licht. De lijnen erin waren diep, maar niet 
vermoeid. Zijn ogen waren scherp, opmerkzaam. Alsof hij elke reactie 
opsloeg. 

 “Hier blijven sommigen,” zei hij. “Niet omdat ze vastzitten. 
Omdat ze niet verder zijn gegaan.” 

 “Wie zijn sommigen,” vroeg Willem Jan Wouter. Zijn stem 
haperde even, heel kort. “Mensen?” 

 De man knikte. “Altijd mensen.” 

 Er viel een stilte. Niet leeg. Vol. Alsof iedereen tegelijk nadacht 
over dezelfde vraag, maar niemand hem hardop wilde stellen. 

 “En waarom wij,” vroeg Otto uiteindelijk. “Waarom nu?” 

 De man keek langs hen heen, richting de heuvel die tussen de 
bomen zichtbaar was. Moeder Aarde lag er donker bij, groter dan eerst. 
Of misschien stonden zij gewoon dichterbij dan ze dachten. 

 “Omdat jullie bleven staan,” zei hij. “De meesten doen dat 
niet.” 

 De lantaarn begon zacht te flakkeren. Niet door wind. Er was 
hier geen wind. 

 Tino slikte. “Dit is echt niet handig.” 

 “Dat weet ik,” zei de man. “Maar het is wel nodig.” 

 “Wat is nodig,” vroeg Jimmy. 

 De man antwoordde niet meteen. Hij draaide zich om en liep 
weer verder, het bos dieper in. Dit keer was het pad nauwelijks nog 
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zichtbaar. De bomen sloten zich achter hen alsof ze nooit hadden 
bestaan. 

 Ze volgden. 

 Niet uit nieuwsgierigheid alleen. Ook niet uit angst. Het was iets 
anders. Het besef dat omdraaien nu meer vragen zou oproepen dan 
doorgaan. 

 Achter hen verdween het laatste geluid van de wijk. Voor hen 
wachtte iets dat geen naam nodig had om aanwezig te zijn. 

 En diep onder hun voeten verschoof de grond opnieuw. Niet 
hoorbaar. Niet zichtbaar. Maar net genoeg om te weten dat dit geen 
toeval meer was, en ook geen spel. 

 Dit was het moment waarop zoeken veranderde in betrokken 
raken. 
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03. Wat de grond onthoudt 

 Ze liepen al een tijd zonder dat iemand nog had geprobeerd bij 
te houden hoe lang precies. De oude man hield hetzelfde tempo aan, 
alsof hij wist hoe ver het was, maar niet wanneer ze er zouden 
aankomen. De lantaarn bleef zijn enige lichtbron. Het vlammetje 
brandde rustig, bijna koppig, alsof niets het kon doven zolang hij bleef 
lopen. 

 Het bos werd opener, maar niet lichter. De bomen stonden 
verder uit elkaar, waardoor het donker meer ruimte kreeg. De grond 
voelde hier anders onder hun schoenen. Niet drassig, maar ook niet 
hard. Het soort aarde dat veert zonder mee te geven, alsof er iets onder 
ligt dat niet wil worden blootgelegd. 

 “Dit stuk ken ik niet,” zei Otto uiteindelijk. Hij keek om zich 
heen, probeerde het landschap in zijn hoofd te plaatsen. “En dat zegt 
wat.” 

 “Je kent alles,” zei Jimmy. 
“Precies,” antwoordde Otto. “Dat is het probleem.” 

 Ze kwamen langs een oude sloot. Het water stond laag en rook 
naar nat blad en ijzer. Aan de rand groeiden planten die Jimmy niet kon 
benoemen, maar die er ouder uitzagen dan de rest. Alsof ze hier al 
stonden voordat iemand had besloten dat dit een park was. 

 Willem Jan Wouter bleef even staan. Hij kneep zijn ogen 
samen, keek naar de sloot, naar de helling ernaast, naar de richting 
waarin ze liepen. “Dit klopt,” zei hij langzaam. “Tenminste, historisch.” 

 “Dat stelt gerust,” zei Tino. “Een beetje dan.” 

 Willem Jan Wouter ging door, zijn woorden kwamen nu sneller, 
alsof praten hem hielp de spanning te ordenen. Hij vertelde over hoe 
dit gebied ooit veen was geweest. Over turf die werd gestoken en 
afgevoerd richting Delft. Over paden die verdwenen toen het water 
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werd verlegd en polders werden drooggelegd. Over mensen die hier 
werkten, woonden en soms gewoon bleven, omdat er nergens anders 
was om heen te gaan. 

 “Dit was geen randgebied,” zei hij. “Dit was belangrijk. Zonder 
dit land had de stad niet kunnen groeien.” 

 “En toch is het nu bijna vergeten,” zei Barry. 

 De oude man knikte zonder om te kijken. “De meeste dingen 
die belangrijk zijn, worden pas later vergeten.” 

 Ze liepen verder tot ze bij een lichte verhoging kwamen. Geen 
heuvel, maar een subtiele glooiing in het landschap. Hier was de grond 
zichtbaar anders. Donkerder van kleur. Minder begroeiing. Alsof de 
aarde hier vaker was omgewoeld. 

 Henk bleef staan. Hij voelde het meteen. Niet als een schok, 
maar als druk. Alsof de plek hem herkende. Hij knielde en liet zijn hand 
over de grond glijden, langzaam, tastend. 

 “Hier zijn lagen,” zei hij. “Veel.” 

 “Dat is logisch,” zei Willem Jan Wouter. “Eeuwen 
grondverplaatsing.” 

 “Niet alleen dat,” zei Henk. “Dit is… opgestapeld.” 

 Barry keek naar de plek waar Henk zijn hand had. Hij voelde 
het nu ook. Niet fysiek, maar alsof de lucht hier zwaarder was. Alsof 
geluid moeite had om te bewegen. 

 “Alsof alles hier is achtergelaten,” zei hij. 

 De oude man draaide zich om en hield de lantaarn lager. Het 
licht viel over de grond en bracht kleine details naar voren. Verschillen 
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in zand. Resten van oud hout. Een roestige spijker die half zichtbaar 
was en meteen weer verdween toen het licht verschoof. 

 “Niet achtergelaten,” zei hij. “Opgeslagen.” 

 “Dat klinkt erger,” zei Jimmy. 

 De man glimlachte kort. Het was geen vrolijke glimlach, maar 
ook geen droevige. Meer een erkenning. “Dat hangt ervan af hoe je 
kijkt.” 

 Ze gingen aan de rand van de verhoging zitten. Niet omdat ze 
moe waren, maar omdat niemand zin had om hier te blijven staan. De 
stilte was hier anders dan bij Moeder Aarde. Minder afwachtend. Meer 
aanwezig. 

 “Dus,” zei Otto, “dit is een plek waar mensen zijn gebleven.” 

 “Ja,” zei de oude man. “Maar niet allemaal tegelijk. Niet bewust. 
Soms gebeurt blijven zonder dat je het doorhebt.” 

 “Dat klinkt als vastzitten,” zei Tino. 
 “Dat klinkt als leven,” antwoordde de man. 

 Willem Jan Wouter fronste. “Maar mensen verdwijnen toch niet 
zomaar. Daar zijn verklaringen voor.” 

 “Altijd,” zei de man. “Alleen zijn die verklaringen niet altijd 
volledig.” 

 Henk stond weer op. Zijn hand trilde een beetje, al probeerde 
hij dat te verbergen. “Ze zijn hier niet dood,” zei hij. Het was geen 
vraag. 

 “Nee,” zei de man. “Ook niet levend zoals jullie.” 

 Jimmy haalde diep adem. “Dat maakt het niet beter.” 



-19- 
 

 “Het maakt het eerlijker,” zei de man. 

 Er viel een lange stilte. Niemand wist wat hij moest zeggen 
zonder iets verkeerds te zeggen. De grond onder hen bleef rustig. Geen 
beweging. Geen geluid. Maar het gevoel dat ze bekeken werden, bleef. 

 “Waarom vertellen we dit aan hen,” fluisterde Tino tegen Barry. 
“Dat is echt niet handig.” 

 Barry antwoordde niet meteen. Hij keek naar de oude man, naar 
de lantaarn, naar de plek waar Henk had gezeten. “Omdat wij 
luisteren,” zei hij uiteindelijk. 

 De oude man keek hem aan en knikte langzaam. “Precies 
daarom.” 

 In de verte klonk een geluid. Zacht. Kort. Alsof iets was 
verplaatst. Geen stap. Geen stem. Meer het verschuiven van aarde, diep 
onder hen. 

 Niemand zei iets. 

 Ze hoefden het niet te benoemen om te weten dat ze hier niet 
alleen waren. Dat de grond onder hun voeten niet leeg was, maar vol. 
Vol herinneringen. Vol keuzes die ooit waren gemaakt en nooit 
helemaal waren afgerond. 

 Dit was geen plek waar je antwoorden vond. 

 Dit was een plek die vragen bewaarde. 
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04. Waar iets wakker wordt 

 

 De stilte bleef te lang hangen om toevallig te zijn. 

 Ze zaten nog steeds aan de rand van de verhoging, maar 
niemand voelde zich echt zittend. Het was alsof hun lichamen rustten 
terwijl hun aandacht rechtop stond. De oude man had de lantaarn lager 
gehouden. Het licht raakte de grond nu nauwelijks, alsof hij wilde laten 
zien wat er hier zonder licht gebeurde. 

 “Luister,” zei hij zacht. 

 Niemand vroeg waarnaar. Dat was ook niet nodig. 

 Het geluid kwam niet meteen. Eerst was er alleen het bos. 
Bladeren die langs elkaar schuurden. Iets kleins dat weg schoot. Hun 
eigen ademhaling. Toen, heel vaag, een andere toon. Geen stap. Geen 
stem. Meer een trilling, diep en langzaam, alsof iemand ergens ver weg 
een zware deur dicht schoof. 

 “Dat hoor ik ook,” fluisterde Jimmy. 
“Dat hoor je niet,” zei Henk. “Dat voel je.” 

 Henk stond op en liep een paar passen verder, richting het 
midden van de verhoging. Zijn bewegingen waren voorzichtig, niet 
angstig maar geconcentreerd. Hij zette zijn voet neer, haalde hem weer 
weg, zette hem iets verderop neer. Alsof hij een grens zocht die niet 
zichtbaar was. 

 “Blijf waar je bent,” zei de oude man. Zijn stem was niet 
scherp, maar ook niet vriendelijk. 

 Henk bleef staan. Hij knikte. Zijn ogen waren op de grond 
gericht. “Hier,” zei hij. “Hier is het sterker.” 
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 Barry kwam naast hem staan. Niet te dichtbij. Niet te ver weg. 
Hij keek niet naar Henk, maar naar de plek waar diens blik rustte. Het 
was niets bijzonders. Donkere aarde. Wat bladeren. Een stukje wortel 
dat net onder het oppervlak lag. 

 En toch voelde het alsof die plek ademde. 

 “Dit is niet één iemand,” zei Barry. “Dit zijn er meer.” 

 Willem Jan Wouter slikte. “Dat kan niet. Historisch gezien 
verdwijnt niemand hier zomaar. Daar zijn geen verslagen van. Geen 
rampen. Geen instortingen.” 

 “Niet alles laat verslagen achter,” zei de oude man. “Sommige 
dingen laten alleen sporen achter in de grond.” 

 Tino probeerde te lachen. Het lukte niet helemaal. “Dit is echt 
niet handig.” 

 Op dat moment bewoog de aarde. 

 Niet zichtbaar. Niet spectaculair. Geen scheuren, geen 
instortingen. Maar iedereen voelde het. Een korte verschuiving, alsof 
iets onder hen van houding veranderde. Alsof iemand die lang had 
gelegen zich even omdraaide. 

 Jimmy zette instinctief een stap achteruit. Otto greep zijn arm 
en trok hem terug. “Niet rennen,” zei hij. “Dat helpt nooit.” 

 “Heb jij dit eerder meegemaakt,” snauwde Jimmy. 
“Nee,” zei Otto. “Maar paniek helpt nooit.” 

 De oude man tilde de lantaarn iets hoger. Het licht viel nu 
precies op de plek waar Henk stond. In dat licht leek de grond anders. 
Niet open, niet kapot, maar voller. Alsof er net onder het oppervlak 
iets aanwezig was dat niet naar boven wilde, maar ook niet meer 
helemaal kon blijven waar het was. 
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 Toen klonk er een stem. 

 Niet luid. Niet duidelijk. Meer een ademtocht die net te veel 
vorm had om verbeelding te zijn. 

 Willem Jan Wouter verstijfde. Zijn mond ging open. “H-h-
horen jullie d-d-dat?” 

 Niemand antwoordde meteen. Ze hoorden het allemaal. 

 Het was geen woord. Geen taal. Meer een poging. Alsof iemand 
iets wilde zeggen, maar vergeten was hoe dat moest. De klank leek uit 
de grond zelf te komen en tegelijk nergens vandaan. 

 Tino keek paniekerig rond. “Dit. Dit is fout. Dit is echt fout.” 

“Rustig,” zei Barry, al voelde hij zelf allesbehalve rust. “Het doet niets.” 

 “Dat weet jij niet,” zei Jimmy. 

 De oude man knielde langzaam neer. Met één hand raakte hij 
de aarde aan, precies op de plek waar de stem vandaan leek te komen. 
Zijn vingers trilden niet. Zijn ademhaling bleef gelijk. 

 “Het is wakker,” zei hij. “Niet agressief. Alleen verward.” 

 “Wat is wakker,” vroeg Otto scherp. “Wie?” 

 De man keek op. Zijn ogen waren donkerder nu. “Iemand die 
te lang is vergeten.” 

 Op dat moment werd de trilling sterker. Kort, maar heviger. De 
grond veerde licht mee onder hun voeten. Net genoeg om het 
evenwicht te verstoren. Net genoeg om te beseffen dat dit geen 
waarschuwing was, maar een reactie. 
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 Henk zakte door zijn knieën. Niet omdat hij viel, maar omdat 
hij het gewicht voelde. Tranen sprongen in zijn ogen, onverwacht en 
ongewenst. “Ze zijn bang,” zei hij hees. “Niet voor ons. Voor alleen 
zijn.” 

 Niemand wist wat hij daarop moest zeggen. 

 De oude man stond langzaam op en doofde de lantaarn. Niet 
helemaal. Het vlammetje bleef branden, maar kleiner. Rustiger. 

 “Genoeg,” zei hij. “Dit was dichtbij genoeg.” 

 “Maar we hebben nog geen antwoorden,” zei Otto. 
“Dat was ook nooit de bedoeling,” antwoordde de man. 

 De grond kwam tot rust. De trilling verdween. De lucht voelde 
weer lichter, alsof iemand een adem had losgelaten die al te lang was 
vastgehouden. 

 Ze stonden daar, zes jongens, met het besef dat ze zojuist iets 
hadden aangeraakt wat geen onderdeel van hun wereld hoorde te zijn 
en er tegelijk altijd al deel van had uitgemaakt. 

 Dit was het moment waarop het niet meer alleen 
nieuwsgierigheid was. 

 Dit was het moment waarop iets hen had opgemerkt. 

 En onder Moeder Aarde bleef het niet langer alleen stil. 
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05. Wat blijft als je niets doet 

 Ze liepen verder nadat de grond weer tot rust was gekomen, 
maar niemand deed alsof alles weer normaal was. Dat stadium waren ze 
voorbij. De oude man liep voorop, de lantaarn laag bij de grond, het 
licht smaller dan eerder. Alsof hij niet meer wilde laten zien dan strikt 
nodig was. 

 Het bos voelde nu anders dan daarvoor. Niet dreigender, maar 
alerter. Alsof het had gemerkt dat het was opgemerkt. Hun stappen 
klonken zachter, niet omdat ze voorzichtiger liepen, maar omdat de 
grond het geluid leek te dempen. Bladeren kraakten minder. Takken 
weken zonder te breken. 

 “Dus,” zei Jimmy uiteindelijk, “dit is het moment waarop 
iemand zegt wat hier eigenlijk aan de hand is.” 

 Niemand lachte. Zelfs hij niet. 

 De oude man stopte niet. “Dit is het moment waarop jullie 
beslissen of je blijft kijken,” zei hij. “Of weer gaat doen alsof dit er niet 
was.” 

 Otto fronste. “Dat klinkt niet als een echte keuze.” 

 “Dat is het zelden,” antwoordde de man. 

 Ze bereikten een open stuk waar de bomen verder uit elkaar 
stonden. De maan hing laag, deels verborgen achter wolken. Het licht 
viel hier ongelijk, alsof het landschap zichzelf niet helemaal liet zien. In 
het midden van de open plek lag iets wat leek op een oude greppel. 
Geen diepe sloot, maar een ingezakte strook grond die ooit een 
duidelijke functie had gehad. 

 Willem Jan Wouter bleef staan en keek ernaar alsof hij iets 
herkende. “Dit is oud,” zei hij. “Ouder dan het park. Misschien zelfs 
ouder dan de wijk.” 
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 “Hoe weet je dat,” vroeg Tino. 

 “De richting,” zei hij. “En de diepte. Dit is aangelegd. Niet 
mooi. Niet netjes. Functioneel.” 

 Henk liep naar de rand van de greppel en bleef daar staan. Zijn 
schouders trokken iets omhoog, alsof hij kou voelde. “Hier is het 
weer,” zei hij zacht. 

 Barry voelde het ook. Niet als angst, maar als aanwezigheid. 
Alsof je in een ruimte staat waar net iemand is opgestaan van een stoel 
die nog warm is. “Ze zijn hier geweest,” zei hij. 

 “En weer weggegaan,” zei Jimmy. 

 De oude man schudde zijn hoofd. “Nee. Ze zijn gebleven. 
Alleen niet allemaal tegelijk.” 

 Hij hurkte neer en liet de lantaarn langs de rand van de greppel 
glijden. Het licht onthulde oude wortels, stukken hout die ooit 
onderdeel waren geweest van iets groters, en hier en daar een donkere 
verkleuring in de grond. 

 “Dit was een plek om te wachten,” zei hij. “Niet gepland. 
Ontstaan.” 

 “Wachten waarop,” vroeg Otto. 

 “Op beter,” zei de man. “Op nieuws. Op iemand die niet 
kwam.” 

 Tino slikte. “Dat is niet handig.” 

 Dit keer klonk het niet als een grap. 

 e gingen aan de rand van de greppel zitten. Niet dicht bij elkaar, 
maar ook niet ver uit elkaar. Alsof iedereen onbewust ruimte liet voor 
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wat hier nog was. De lucht voelde zwaar, maar niet beklemmend. Meer 
alsof er iets werd vastgehouden. 

 “Waarom laten ze zich nu horen,” vroeg Jimmy. “Waarom niet 
eerder. Waarom niet aan iemand anders.” 

 De oude man keek naar Moeder Aarde, die in de verte als een 
donkere vorm lag te wachten. “Omdat herinneren tijd nodig heeft,” zei 
hij. “En omdat niet iedereen luistert.” 

 “En wij wel,” zei Barry. 

 De man knikte langzaam. “Jullie blijven staan.” 

 Henk sloot zijn ogen. Hij haalde diep adem en legde zijn hand 
op de grond. Niet om iets te forceren, maar om te voelen. Zijn 
ademhaling veranderde. Langzamer. Dieper. 

 “Ze zijn niet boos,” zei hij. “Ze zijn moe.” 

 Er ging een rilling door de groep. Niet door kou, maar door 
herkenning. Iedereen wist hoe dat voelde. 

 “Waar wachten ze nog op,” vroeg Willem Jan Wouter zacht. 

 De oude man antwoordde niet meteen. Hij stond op en liep een 
paar passen weg, alsof hij de vraag eerst ergens neer moest zetten 
voordat hij hem kon oppakken. 

 “Op iemand die hen ziet,” zei hij uiteindelijk. “Niet om iets te 
doen. Alleen om te weten dat ze er zijn.” 

 “Dat is alles,” zei Otto. Het klonk bijna teleurgesteld. 

 “Dat is nooit alles,” zei de man. 
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 De stilte die volgde was anders dan eerder. Minder gespannen. 
Meer besluiteloos. Alsof de plek zelf niet wist of dit genoeg was. 

 Toen klonk er opnieuw een beweging onder hun voeten. 
Zachter dan eerder. Voorzichtiger. Geen verschuiving, maar een 
reactie. Alsof iets had gehoord wat het nodig had. 

 Henk trok zijn hand terug. Zijn ogen waren nat, maar hij leek 
zich daar niet voor te schamen. “Ze weten dat we hier zijn,” zei hij. 
“Meer verwachten ze niet. Nog niet.” 

 De oude man blies langzaam de lantaarn iets verder dicht. Het 
licht werd kleiner, warmer. Intiemer. “Dan is het voor nu genoeg,” zei 
hij. 

 “Voor nu,” herhaalde Jimmy. 

 De man keek hem aan. “Voor nu.” 

 Ze stonden op en liepen verder, weg van de greppel, weg van 
de plek waar niets was opgelost en toch iets was veranderd. Niemand 
keek achterom. Niet uit angst, maar uit respect. 

 Achter hen bleef de grond stil. Niet leeg. Niet vergeten. 

 Voor hen lag het besef dat niets doen soms een keuze is. En dat 
die keuze gevolgen heeft, ook als je ze niet meteen ziet. 

 Dit was geen einde. 
Dit was het begin van begrijpen. 
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06. Wat je meeneemt zonder het te weten 

 Ze liepen zwijgend verder. 

 Niet omdat er niets te zeggen viel, maar omdat alles wat gezegd 
kon worden te groot voelde voor woorden. Het pad leidde hen weg 
van de open plek en boog langzaam terug richting het hogere deel van 
het bos. De bomen stonden hier dichter op elkaar. Hun kruinen 
raakten elkaar bijna, waardoor het maanlicht gefilterd naar beneden viel 
in dunne, onrustige stroken. 

 De oude man liep nog steeds voorop. De lantaarn brandde nu 
lager en rustiger, alsof hij minder nodig had om te zien waar hij ging. 
Of alsof hij wist dat zij inmiddels ook zonder licht zouden blijven 
volgen. 

 “Dus,” zei Jimmy uiteindelijk, “we hebben niemand gered, niets 
opgelost en we weten nog steeds niet precies wat hier gebeurt.” 

 “Dat is een opvallend heldere samenvatting,” zei Otto. 

  anders.” 

 “Dit is geen verhaal,” zei Barry zacht. “Dit is een plek.” 

 Dat leek alles te veranderen. Niemand sprak hem tegen. 

 Ze kwamen langs een smal pad dat omhoog liep. Het zand was 
hier droger, lichter van kleur. Aan de zijkant groeiden struiken die er al 
jaren niet waren gesnoeid. Een oud bordje hing scheef aan een paal. De 
tekst was bijna volledig verdwenen, maar één woord was nog net 
leesbaar. 

 Verboden. 
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 “Dat bord stond hier vroeger al,” zei Willem Jan Wouter. 
“Toen dit gebied nog half werkterrein was. Niemand haalde het ooit 
weg.” 

 “Waarom ook,” zei Jimmy. “Het werkt nog steeds.” 

 De oude man bleef staan en draaide zich voor het eerst sinds 
lange tijd volledig naar hen toe. Hij hield de lantaarn nu op 
borsthoogte. Het licht viel over zijn gezicht en maakte de lijnen erin 
scherper. 

 “Dit is het punt,” zei hij, “waar mensen meestal omdraaien.” 

 “En jij,” zei Otto, “verwacht dat wij dat niet doen.” 

 “Ik verwacht niets,” zei de man. “Ik kijk alleen wie blijft.” 

 Henk voelde opnieuw die druk, maar zachter dan eerder. Niet 
op één plek, maar verspreid. Alsof het bos zelf dichterbij was gekomen. 
Hij haalde diep adem en probeerde te bepalen wat er anders was. 

 “Het is rustiger,” zei hij. “Niet weg. Rustiger.” 

 “Alsof ze luisteren,” zei Barry. 

 De man knikte. “Dat doen ze.” 

 “Waarnaar,” vroeg Tino. 

 “Naar wat jullie doen als er niets van jullie wordt gevraagd.” 

 Dat antwoord bleef hangen. Niemand wist precies waarom het 
hen ongemakkelijk maakte. 
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Ze liepen verder tot het pad weer vlak werd. Hier was de grond 
steviger. Oudere grond. Minder verplaatst. Henk voelde het verschil 
meteen. Zijn stappen werden zekerder, alsof zijn lichaam opgelucht 
was. 

 “Hier stopt het,” zei de oude man. 

 Ze keken om zich heen. Er was niets bijzonders te zien. Geen 
open plek. Geen greppel. Geen zichtbaar teken dat dit een eindpunt 
was. 

 “Het voelt niet als een einde,” zei Jimmy.  
“Dat is het ook niet,” zei de man. “Het is een overgang.” 
“Waarnaartoe,” vroeg Willem Jan Wouter. 

 De man keek richting Moeder Aarde, die nu verder weg lag, 
half verborgen achter bomen en hoogteverschillen. “Naar dragen,” zei 
hij. 

 “Dat klinkt zwaar,” zei Tino.  
“Dat is het ook,” zei de man. “Maar niet op de manier die je denkt.” 

 Hij stapte dichterbij en keek hen een voor een aan. Zijn blik 
bleef iets langer hangen bij Henk. Niet vragend. Bevestigend. 

 “Jullie hebben niets meegenomen,” zei hij. “En toch dragen 
jullie iets.” 

 “Wat dan,” vroeg Otto. 

“ Herinnering,” zei de man. “Aandacht. Het besef dat sommige 
plekken niet zwijgen omdat ze leeg zijn.” 

 Jimmy wilde iets zeggen, maar hield zich in. Hij voelde dat dit 
zo’n moment was waarop een grap verkeerd zou vallen. Dat gebeurde 
zelden bij hem. Juist daarom viel het op. 
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 “En jij,” vroeg Barry. “Wat draag jij dan.” 

 De oude man keek naar zijn lantaarn. Het vlammetje brandde 
nu klein maar vast. “Wachten,” zei hij. “Al heel lang.” 

 “Waarop,” vroeg Tino, tegen beter weten in. 

 “Op mensen die blijven staan,” zei de man. “Zoals jullie.” 

 Er viel een stilte die niet ongemakkelijk was. Meer afgerond. 
Alsof iets was vastgezet wat eerder los hing. 

 De man draaide zich om en begon terug te lopen, het pad af dat 
zij net waren opgegaan. Niet langzaam. Niet snel. Gewoon weg. 

 “Gaan we hem volgen,” fluisterde Jimmy. 

 Henk keek naar de plek waar de man verdween tussen de 
bomen. Hij voelde niets meer trekken, niets meer duwen. Alleen een 
restwarmte, zoals bij een stoel waar iemand net is opgestaan. 

 “Nee,” zei hij. “Niet dit keer.” 

 Ze bleven staan tot het licht van de lantaarn volledig was 
verdwenen. Pas toen draaiden ze zich om en liepen verder, richting de 
rand van het bos, richting de wereld die weer deed alsof alles normaal 
was. 

 Maar niets voelde nog helemaal normaal. 

 Ze hadden niets vastgepakt. 
Niets meegenomen. 
En toch wist iedereen dat er iets was veranderd. 

Sommige dingen draag je niet in je handen. 
Je draagt ze mee zonder dat je het merkt. 
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07. Wat niet meer loslaat 

 Ze bereikten de rand van het bos zonder dat iemand precies 
kon aanwijzen waar het Abtswoudse Bos ophield en de wijk weer 
begon. Het was geen duidelijke overgang. Geen hek, geen bord. Alleen 
een verandering in geluid. In licht. In hoe de lucht rook. Alsof iemand 
langzaam een andere laag over de wereld had gelegd. 

 De eerste straatlantaarn floepte aan toen ze het fietspad 
opstapten. Het zachte gezoem klonk harder dan het had moeten doen. 
Jimmy keek ernaar alsof hij verwachtte dat het licht iets zou verraden. 

 “Dus,” zei hij uiteindelijk, “we lopen nu gewoon weer naar 
huis.” 

 “Dat doen we altijd,” zei Otto. “Het voelt alleen nooit zo.” 

 Tino trapte een steentje voor zich uit. Het rolde een paar meter 
en bleef toen liggen. “Dit gaat straks in mijn hoofd heel irritant 
worden,” zei hij. “Dat weet ik nu al.” 

 Niemand lachte, maar niemand sprak hem tegen. 

 Ze liepen een stuk naast elkaar zonder te praten. Fietsen 
werden weer opgestapt, maar niemand reed echt door. Het tempo bleef 
laag, alsof haast ineens iets was dat je kon vermijden. Aan de overkant 
van het water brandde licht in huizen. Gordijnen dicht. Mensen die aan 
tafel zaten. Het gewone leven was bezig gebleven terwijl zij even niet 
hadden meegedaan. 

 “Denk je dat we het ons verbeelden,” vroeg Willem Jan Wouter 
plots. Hij keek niet naar iemand in het bijzonder. “Dat dit gewoon… 
gevoel was.” 

 Otto schudde zijn hoofd. “Te veel details. Te veel 
overeenkomsten. Dat verzin je niet samen.” 
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 Barry keek naar zijn handen op het stuur. Ze trilden een beetje, 
al probeerde hij dat te negeren. “Ik voel het nog steeds,” zei hij. “Niet 
daar. Hier.” Hij tikte kort tegen zijn borst. 

 Henk zei niets. Hij fietste met zijn blik op de weg gericht, maar 
zag die nauwelijks. Wat hij voelde was geen druk meer, geen 
aanwezigheid zoals eerder. Het was iets anders. Iets blijvends. Alsof er 
een draad was gelegd die niet strak stond, maar ook niet los. 

 Bij een kruising stopten ze automatisch. Verkeerslichten. Witte 
strepen. Alles werkte zoals het hoorde. Juist dat maakte het vreemd. 

 “Misschien moeten we erover praten,” zei Jimmy. 
“Misschien juist niet,” zei Otto. 
“Dat is niet handig,” zei Tino. “Of juist wel. Ik weet het niet meer.” 

 Ze besloten uiteen te gaan zoals ze dat altijd deden. Geen grote 
afspraak. Geen nabespreking. Gewoon ieder zijn kant op. Het voelde 
logisch en verkeerd tegelijk. 

 “Tot morgen,” zei Jimmy. 
“Ja,” zei Barry. 
“Tuurlijk,” zei Willem Jan Wouter, iets te snel. 

 Henk bleef nog even staan toen de rest al weg was. Hij keek 
terug richting het bos. Niet om iets te zien, maar om te voelen of het 
nog keek. Er was niets. Geen druk. Geen geluid. Alleen stilte die niet 
leeg was. 

 Die nacht sliep niemand zoals hij normaal sliep. 

 Jimmy droomde dat hij door een kamer liep waar overal stoelen 
stonden die net waren verlaten. Otto lag uren wakker en probeerde 
alles wat er was gezegd logisch te ordenen, zonder succes. Willem Jan 
Wouter zocht in zijn hoofd naar jaartallen en kaarten die nergens 
precies pasten. Tino werd zwetend wakker met het gevoel dat hij iets 
vergeten was wat belangrijk was, zonder te weten wat. Barry werd 



-35- 
 

meerdere keren wakker en had telkens het idee dat hij werd aangeraakt, 
heel even, alsof iemand controleerde of hij er nog was. 

 Henk sliep wel. Maar onrustig. 

 Hij droomde van grond die ademde. Niet eng. Niet vriendelijk. 
Gewoon levend. Hij zag lagen over elkaar schuiven, langzaam, 
zorgvuldig. Mensen die bleven staan terwijl anderen verder liepen. 
Mensen die wachtten zonder te weten waarop. Toen hij wakker werd, 
wist hij één ding zeker. 

 Dit was niet voorbij. 

 De volgende ochtend leek alles weer normaal. Te normaal 
misschien. Schooltassen. Fietsenrekken. Gelach op plekken waar het 
hoorde. Maar onder dat alles lag iets anders. Onuitgesproken, maar 
aanwezig. 

 In de pauze zochten ze elkaar vanzelf weer op. Niemand zei 
waarom. Het gebeurde gewoon. 

 “Het zit nog in mijn hoofd,” zei Jimmy. 
“Ja,” zei Otto. “Dat dacht ik al.” 

 “Dit was geen eenmalig iets,” zei Barry. 
“Dat zou niet handig zijn,” zei Tino. “Maar het voelt wel zo.” 

 Henk keek hen een voor een aan. Hij voelde geen druk meer, 
maar wel richting. “Ze hebben ons niet losgelaten,” zei hij. “Ze hebben 
ons alleen laten gaan.” 

 “Waarom,” vroeg Willem Jan Wouter. 

 Henk haalde zijn schouders op. “Omdat ze weten dat we 
terugkomen.” 

 Er viel een stilte waarin niemand dat ontkende. 
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 Want diep vanbinnen wisten ze het al. Wat je eenmaal had 
gezien, ook al was het niet zichtbaar geweest, liet zich niet meer 
vergeten. Wat onder Moeder Aarde lag, was niet achtergebleven in het 
bos. 

 Het was met hen meegekomen. 
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08. Waar alles samenkomt 

 
 Ze spraken af na school, zonder het echt zo te noemen. Het 
was meer een vanzelfsprekendheid dan een besluit. Niemand stelde 
voor om iets anders te doen. Niemand zei hardop waarheen. Toch 
stonden ze een half uur later weer met hun fietsen bij dezelfde rand van 
de wijk, alsof de dagen ertussen nooit hadden bestaan. 

 Het weer werkte mee op een manier die bijna verdacht was. 
Grijze lucht, geen regen, maar ook geen zon. Het soort middag waarop 
geluiden vlak blijven en schaduwen zich niet scherp aftekenen. Alles 
leek tijdelijk. 

 “Dit is officieel een slecht idee,” zei Jimmy terwijl hij zijn fiets 
van het slot haalde. 
“Dat zeg je altijd,” zei Otto. 
“Ja,” zei Jimmy, “maar nu meen ik het.” 

 Tino zuchtte diep. “Dit is echt niet handig. Echt niet.” 
Niemand ging daarop in. 

 Ze reden zwijgend richting het Abtswoudse Bos. Hoe dichter 
ze bij het gebied kwamen, hoe rustiger het verkeer werd. Alsof de stad 
hier vanzelf gas terugnam. Henk merkte dat zijn ademhaling 
veranderde nog voordat ze afstapten. Niet sneller. Juist rustiger. Dat 
vond hij misschien nog wel het engst. 

 Zodra ze het bos inliepen, voelde het anders dan de vorige keer. 
Niet zwaarder, maar geconcentreerder. Alsof de plek wist dat ze 
terugkwamen en zich daarop had voorbereid. De paden lagen er 
hetzelfde bij, maar de stilte had meer richting. Minder ruimte. 

 “Het is hier smaller,” zei Barry. 
“Het pad is hetzelfde,” zei Willem Jan Wouter. 
“Ja,” zei Barry, “maar het voelt alsof het dichterbij staat.” 
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 Ze liepen in de richting van Moeder Aarde, maar bereikten haar 
niet meteen. Het pad leek te slingeren op plekken waar het eerder recht 
was geweest. Niet zichtbaar anders, maar voelbaar. Alsof je een ruimte 
binnenliep die net iets te klein was afgesteld. 

 Toen zagen ze de eerste sporen. 

 Geen voetafdrukken. Geen bandensporen. Het waren plekken 
waar het gras platter was dan daaromheen, in onregelmatige patronen. 
Niet recent. Niet oud. Moeilijk te plaatsen. 

 “Dit is nieuw,” zei Otto. Hij bukte en liet zijn vingers over het 
gras glijden. “Of oud op een andere manier.” 

 Willem Jan Wouter knielde naast hem. Zijn stem kwam nu 
automatisch. “Dit lijkt op looplijnen. Geen pad, maar beweging. Alsof 
mensen hier steeds langs dezelfde plekken zijn gegaan zonder dat het 
officieel werd.” 

 “Wie,” vroeg Jimmy. 

 Niemand antwoordde meteen. 

 Henk voelde het opnieuw. Geen druk dit keer, maar richting. 
Alsof iets hem vroeg om verder te lopen. Niet dringend. Geduldig. Hij 
zei niets en zette zich in beweging. De rest volgde, zonder te vragen 
waarom. 

 Ze kwamen bij de rand van de verhoging waar het eerder was 
gebeurd. De plek waar de grond had bewogen. Alles lag er rustig bij. Te 
rustig. De lucht voelde vlak, alsof ze in een ruimte zonder echo 
stonden. 

 “Dit is fout,” zei Tino zacht. “Dit is echt fout.” 

 “Het is anders,” zei Barry. “Dat is iets anders dan fout.” 
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 Op dat moment veranderde de stilte. 

 Niet plotseling. Niet luid. Het was meer alsof verschillende 
lagen geluid tegelijk begonnen te bestaan. Het ritselen van bladeren 
klonk dichterbij. Hun eigen ademhaling leek harder. En daaronder, heel 
zacht, iets dat geen geluid was maar wel aanwezig. 

 Henk sloot zijn ogen. Hij wist nu dat dit geen toeval was. Ze 
waren niet teruggekomen om te kijken. Ze waren teruggekomen omdat 
ze werden verwacht. 

 “Ze zijn hier,” zei hij. 
“Waar,” fluisterde Jimmy. 
“Overal,” zei Henk. “Maar vooral hier.” 

 De grond onder hun voeten voelde steviger en tegelijk minder 
vast. Alsof hij hen droeg, maar ook iets anders. Iets dat niet omhoog 
wilde komen, maar wel dichterbij. 

 Toen zagen ze het. 

 Geen verschijning. Geen figuren. Geen gezichten. Het was een 
verschuiving in licht, vlak boven de grond. Een trilling in de lucht, alsof 
hitte omhoog trok, maar dan koud. De ruimte leek zichzelf opnieuw te 
ordenen. 

 Willem Jan Wouter hapte naar adem. “Dit kan niet,” zei hij. 
“Dit kan historisch gezien gewoon niet.” 

 Otto keek strak voor zich uit. “Het gebeurt toch.” 

 De beweging werd sterker. Niet dreigend. Eerder zoekend. 
Alsof iets probeerde te begrijpen waarom zij hier weer waren. De lucht 
voelde geladen, maar niet vijandig. 
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 “Ze willen iets,” zei Barry. 
“Wat,” vroeg Tino. 
“Dat wij blijven,” zei Barry. “Niet wegkijken.” 

 Henk zette een stap naar voren. Niet ver. Net genoeg. De 
trilling reageerde meteen. Zacht, maar duidelijk. Als antwoord. 

 Jimmy pakte instinctief Henk bij zijn arm. “Misschien is dit 
geen goed moment om dichterbij te komen.” 

 Henk schudde zijn hoofd. “Het is geen moment. Het is een 
keuze.” 

 Er ging een rilling door de plek. Niet door hen. Door de grond 
zelf. Alsof iets zich oprichtte zonder zichtbaar te worden. De lucht 
werd kouder, maar niet scherp. Meer als schaduw. 

 Toen klonk er iets wat leek op een stem. Niet hoorbaar als 
woorden, maar als betekenis. Een besef dat zich tegelijk bij hen 
allemaal vastzette. 

 Ze hoeven niets te doen. 
Alleen te blijven. 

 De trilling zwakte af. De lucht werd weer vlak. De stilte keerde 
terug, maar anders dan voorheen. Niet afwachtend. Afgerond. 

 Henk opende zijn ogen. Zijn benen trilden, maar hij bleef staan. 
“Dit was het,” zei hij. “Dit is wat ze nodig hadden.” 

 “Dat kan toch niet alles zijn,” zei Jimmy. 
“Dat zeiden we eerder ook,” zei Otto. 

 Ze bleven nog even staan. Niemand wist hoe lang. Tot de plek 
weer gewoon een plek werd. Gras. Bomen. Lucht. 
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 “Dit voelt als het midden van iets,” zei Willem Jan Wouter. 
“Dat is het ook,” zei Barry. 

 Ze liepen terug zonder om te kijken. Niet omdat ze bang waren, 
maar omdat het niet meer nodig was. Achter hen bleef niets dat hen 
riep. 

 Maar diep vanbinnen wisten ze allemaal hetzelfde. 

 Wat ze zojuist hadden meegemaakt, was geen einde. 
Het was een waarschuwing. 

 En wat onder Moeder Aarde lag, had hen niet losgelaten. 
Het had hen herkend. 
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09. Waar niets meer terug kan 

 De nacht viel sneller dan ze hadden verwacht. 

 Niet omdat de zon plotseling onderging, maar omdat het licht 
zijn kracht verloor. De lucht boven Delft werd vlak en kleurloos, alsof 
iemand langzaam een deken over de stad trok. Straatlantaarns gingen 
aan terwijl het eigenlijk nog te vroeg voelde. Dat moment waarop je 
weet dat de avond anders wordt dan gepland. 

 Ze waren niet samen toen het begon. 

 Dat was misschien wel het meest verontrustende. 

 Jimmy was thuis en probeerde zijn huiswerk te doen, maar las 
telkens dezelfde zin opnieuw zonder te weten wat er stond. Otto zat 
achter zijn bureau met kaarten van Delft open op zijn laptop, 
historische plattegronden over elkaar gelegd, lijnen die niet meer 
klopten. Willem Jan Wouter bladerde door een oud boek dat hij uit de 
bibliotheek had gehaald, zijn vinger steeds terug naar dezelfde pagina. 
Tino lag op zijn bed en staarde naar het plafond, waar schaduwen 
bewogen terwijl er niets was dat ze kon veroorzaken. Barry zat beneden 
aan tafel en voelde een onrust die niet wegging, hoe stil hij ook bleef 
zitten. 

 En Henk stond bij het raam. 

 Hij wist niet waarom hij daar stond. Alleen dat hij daar moest 
zijn. Zijn blik was gericht op het oosten, in de richting van het 
Abtswoudse Bos. Hij voelde geen druk, geen stem, geen richting zoals 
eerder. Alleen een vast weten, diep en onaantastbaar. 

 Dit was het. 

 Zijn telefoon trilde. 

 Niet één keer. Meerdere keren tegelijk. 
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 Een bericht van Jimmy. 
Van Otto. 
Van Barry. 
Daarna nog één van Willem Jan Wouter, met een spelfout die hij 
normaal nooit maakte. 

 Het is nu. 
Voelen jullie dit ook. 
Dit is niet goed. 
We moeten naar Moeder Aarde. 

 Er stond geen vraagteken achter die laatste zin. 

 Ze waren er binnen twintig minuten. 

 Fietsen tegen hekken, tegen elkaar, tegen niets. Niemand zei iets 
over hoe snel dat was gegaan. Niemand vroeg waarom ouders niets 
hadden gemerkt. Het bos ontving hen zonder geluid, zonder 
tegenstand. Alsof het had gewacht tot ze weer compleet waren. 

 De stilte was anders dan eerder. 

 Niet afwachtend. Niet zoekend. 

 Vast. 

 “Dit is foute boel,” zei Tino. Zijn stem brak bijna. “Dit is echt 
foute boel.” 

 “Ja,” zei Otto. “En dit keer is het niet subtiel.” 

 Ze liepen het pad op dat ze inmiddels herkenden. De grond 
voelde strak, gespannen, alsof alles onder spanning stond. Bladeren 
bewogen terwijl er geen wind was. De lucht rook anders. Metaalachtig. 
Oud. 

 Bij de rand van de verhoging stopten ze vanzelf. 
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 Moeder Aarde lag voor hen, donkerder dan ooit. Niet groter, 
maar aanweziger. De vijver lag stil, zo stil dat het oppervlak glansde als 
glas. Geen insect. Geen vogel. Geen geluid van ver. 

 “Ze zijn niet rustig,” zei Henk. Zijn ademhaling was snel, maar 
gecontroleerd. “Ze zijn… ongeduldig.” 

 “Waarover,” vroeg Jimmy. 

 Henk schudde zijn hoofd. “Niet waarover. Waarvoor.” 

 De grond trilde. 

 Dit keer niet zacht. Niet voorzichtig. Een duidelijke beweging, 
diep van binnen. Alsof meerdere lagen tegelijk verschoven. De jongens 
verloren bijna hun evenwicht. Barry zette instinctief een stap naar 
voren om Henk overeind te houden. 

 “Dit is niet goed,” zei Willem Jan Wouter. Zijn stem sloeg over. 
“Dit past nergens bij. Er is hier nooit iets ingestort. Nooit iets 
gebroken.” 

 “Misschien,” zei Otto, “omdat het altijd is tegengehouden.” 

 De trilling werd sterker. Korter. Sneller. De lucht leek dikker te 
worden, moeilijker te ademen. Het was alsof de plek zelf probeerde iets 
vast te houden dat te groot werd. 

 Toen verscheen het licht. 

 Niet van de lantaarn. Die was er niet. 

 Het kwam van onder de grond. 

 Geen fel licht. Geen straal. Meer een gloed, verspreid, alsof iets 
onder Moeder Aarde begon te herinneren dat het ooit zichtbaar was 
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geweest. De grond leek dieper te worden, niet open te scheuren, maar 
doorzichtig te voelen. 

 “Ze kunnen niet langer wachten,” zei Henk hees. “Ze glijden 
weg.” 

 “Weg waarheen,” riep Jimmy. 

 Henk keek hem aan, zijn ogen wijd. “Vergeten.” 

 Dat woord sloeg harder in dan alles wat ze hadden gezien. 

 De trilling bereikte een hoogtepunt. Niet explosief, maar 
allesomvattend. Het voelde alsof de plek op het punt stond zichzelf los 
te laten. Niet uit woede, maar uit noodzaak. Alsof te veel was 
vastgehouden, te lang. 

 “We moeten iets doen,” zei Barry. 

 “Wat dan,” schreeuwde Tino. “Wat dan in hemelsnaam.” 

 Henk keek om zich heen. Naar de grond. Naar de bomen. Naar 
Moeder Aarde. En toen naar hen. 

 “Niets,” zei hij. “Dat is het.” 

 “Dat meen je niet,” zei Jimmy. 

 “Wel,” zei Henk. “Als we nu ingrijpen, duwen we ze verder 
weg. Ze houden dit vast omdat ze denken dat ze moeten blijven. We 
moeten laten merken dat dat niet hoeft.” 

 De trilling werd onregelmatig. De gloed flakkerde. 

 “En hoe doen we dat,” vroeg Otto scherp. 
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 Henk haalde diep adem. “Door te blijven. Door niet te rennen. 
Door te laten zien dat ze niet verdwijnen als ze loslaten.” 

 Het was het stilste moment van de avond. 

 Zes jongens stonden daar, terwijl onder hen iets op het punt 
stond te breken of te verdwijnen. Niemand wist zeker of dit werkte. 
Niemand had hier ervaring mee. Er was geen plan. Geen zekerheid. 

 Maar ze bleven. 

 De trilling zwakte af. Niet meteen. Stap voor stap. Alsof iets 
onder hen aarzelde. Testte. De gloed werd zachter, verspreidde zich en 
doofde langzaam. 

 De lucht werd weer ademend. 

 De grond kwam tot rust. 

 Niemand bewoog. 

 Pas na een lange tijd durfde iemand weer te spreken. “Is het… 
voorbij,” fluisterde Tino. 

 Henk knikte langzaam. Zijn knieën trilden. “Voor nu.” 

 Ze wisten allemaal dat dit geen overwinning was. Niets was 
opgelost. Niets afgesloten. Maar iets was voorkomen. En dat voelde 
zwaarder dan succes. 

 Achter hen klonk een zacht geluid. Niet uit de grond. Van het 
pad. 

 Een voetstap. 

 Ze draaiden zich om tegelijk. 
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 Daar stond de oude man. 

 Geen lantaarn dit keer. Geen licht. Alleen hij. Zijn gezicht stond 
strak, maar zijn ogen glansden. Niet van vreugde. Van opluchting. 

 “Jullie hebben gedaan wat nodig was,” zei hij. 

 “Is het veilig,” vroeg Barry. 

 De man schudde zijn hoofd. “Veilig is het nooit geweest. Maar 
het is stabiel.” 

 “En nu,” vroeg Jimmy. 

 De man keek naar Moeder Aarde. Daarna naar hen. “Nu begint 
het pas.” 

 De grond bleef stil. Maar diep daaronder had iets besloten niet 
te verdwijnen. 

 En wat dat betekende, 
zou niet meer alleen onder de aarde blijven. 
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10. Wat zichtbaar wordt 

 De oude man zei niets meer. 

 Dat was misschien wel het moeilijkste moment van allemaal. Na 
alles wat had bewogen, getrild en bijna was losgekomen, voelde zijn 
stilte zwaarder dan woorden. Hij keek nog één keer naar Moeder 
Aarde, alsof hij controleerde of de plek hem begreep, en draaide zich 
toen om. 

 “Wacht,” zei Jimmy. Het klonk scherper dan hij had bedoeld. 
“Je kunt ons dit niet laten doen en dan gewoon verdwijnen.” 

 De man bleef staan, maar draaide zich niet om. “Ik verdwijn 
niet,” zei hij rustig. “Ik loop alleen verder.” 

 “Waarheen,” vroeg Otto. 

 “Daar waar het nodig is,” zei de man. “Dat verandert.” 

 Hij liep weg, het pad af dat inmiddels weer gewoon een pad 
leek. Geen spanning meer in de lucht. Geen druk onder hun voeten. 
Alleen de nacht, de bomen en het zachte geluid van zijn stappen die 
langzaam oplosten in de afstand. 

 Niemand rende achter hem aan. 

 Ze wisten instinctief dat dat niets zou opleveren. 

 Ze bleven staan tot het laatste geluid was verdwenen. Pas toen 
draaiden ze zich weer naar Moeder Aarde. De heuvel lag er rustig bij. 
Gras. Bomen. Water. Alles zoals het hoorde te zijn. Als je niet wist wat 
hier zojuist was gebeurd, zou je denken dat dit een gewone plek was. 

 “Dus,” zei Tino voorzichtig, “als iemand ons nu vraagt wat hier 
is gebeurd…” 
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 “Dan zeggen we niets,” zei Otto meteen. 

 “Of bijna niets,” zei Barry. 

 Henk knikte. Zijn hoofd bonsde nog licht, alsof zijn lichaam 
moest wennen aan het ontbreken van iets dat er net nog was geweest. 
“Je kunt dit niet uitleggen zonder het kapot te maken.” 

 Ze liepen langzaam terug richting de rand van het bos. Niet 
omdat ze haast hadden, maar omdat blijven nu geen functie meer had. 
De plek had hen losgelaten. Dat voelde anders dan wegsturen. Meer als 
toestemming. 

 Halverwege stopte Willem Jan Wouter plots. Hij keek naar de 
grond, naar een plek waar het zand anders lag. Niet vers verstoord. 
Meer alsof iets oud weer even boven was gekomen. 

 “Dit lag hier eerder niet,” zei hij. 

 Otto bukte naast hem. In het zand lag een klein, plat voorwerp. 
Geen sieraad. Geen munt. Meer een rest. Verweerd metaal, 
onregelmatig van vorm, alsof het ooit onderdeel was geweest van iets 
groters. 

 “Niet oppakken,” zei Henk direct. 

 Niemand deed dat. 

 “Maar het is er wel,” zei Jimmy. “Dat is nieuw.” 

 Barry keek om zich heen. “Of het is er altijd geweest en wij zien 
het nu pas.” 

 Ze lieten het liggen waar het lag. Toch wist iedereen dat dit 
geen toeval was. Wat onder Moeder Aarde had bewogen, had iets 
achtergelaten. Niet als bewijs. Meer als herinnering. 



-51- 
 

 Toen ze het bos uitliepen, merkte Jimmy als eerste dat er 
mensen waren. 

 Een jogger. Een stel met een hond. Twee fietsers die luid 
pratend voorbijreden. Niemand leek iets te merken. Niemand keek om. 
De wereld was verder gegaan, precies zoals altijd. 

 “Dat voelt verkeerd,” zei Tino. “Alsof niets ertoe doet.” 

 “Of alsof alles ertoe doet,” zei Barry. 

 Ze fietsten zwijgend terug de wijk in. Straatlantaarns. Ramen 
met licht. Geluiden van televisie en servies. Alles was normaal. Dat 
maakte het bijna moeilijker dan de spanning van eerder. 

 Bij de plek waar ze altijd uit elkaar gingen, stopten ze vanzelf. 
Het voelde te vroeg om ieder zijn eigen kant op te gaan. 

 “Dit was geen einde,” zei Jimmy uiteindelijk. 
“Nee,” zei Otto. “Dit was een verschuiving.” 

 Henk keek richting het oosten. Hij voelde niets meer trekken, 
niets meer duwen. Maar hij wist dat dat niet betekende dat het voorbij 
was. Alleen dat het nu anders was. 

 “Wat daar onder lag,” zei hij langzaam, “heeft losgelaten. Maar 
loslaten betekent niet verdwijnen.” 

 “Dus het komt terug,” zei Tino. 
“Nee,” zei Henk. “Het gaat verder.” 

 Die woorden bleven hangen. 

 Ze namen afscheid zonder veel te zeggen. Geen grap. Geen 
belofte. Alleen een knik, een korte blik die zei dat dit niet vergeten zou 
worden. 
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 Die nacht sliep Delft rustig. 

 Onder Moeder Aarde bewoog niets. Geen trilling. Geen stem. 
Geen licht. Maar diep in de grond, waar lagen elkaar al eeuwen raakten, 
had iets zich herschikt. Niet gevaarlijk. Niet veilig. Onvermijdelijk. 

 En ergens in de stad, op een plek die niets met het Abtswoudse 
Bos leek te maken te hebben, stond een kelderdeur op een kier. 

 Niemand merkte het. 

 Nog niet. 

 Maar wat was losgelaten, 
bleef niet beperkt tot één plek. 
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11. Wat niet meer op zijn plek ligt 

 De dagen daarna deden alsof er niets was gebeurd. 

 Dat was misschien wel het vreemdste. Delft functioneerde zoals 
altijd. Fietsen die te hard langsreden. Schoolbel die te laat ging. Een 
docent die zuchtte voordat hij begon. Alles liep door, strak en 
voorspelbaar, alsof de stad had besloten dat wat onder de grond 
gebeurde geen invloed mocht hebben boven de grond. 

 Maar voor de zes voelde niets meer vanzelfsprekend. 

 Ze spraken elkaar niet meteen weer af. Niet bewust. Het 
gebeurde gewoon niet. Alsof iedereen eerst wilde testen of het gevoel 
zou verdwijnen als je het genoeg negeerde. Dat werkte niet. 
Integendeel. Hoe normaler de dagen werden, hoe duidelijker het werd 
dat er iets was verschoven. 

 Henk merkte het het eerst. 

 Het was geen stem. Geen druk. Geen richting zoals bij Moeder 
Aarde. Het was subtieler. Een lichte irritatie die hij niet kon plaatsen. 
Een gevoel dat dingen net niet klopten. Een straat die hij al jaren 
kende, maar die ineens iets te smal leek. Een kruising waar hij altijd 
overstak zonder na te denken, waar hij nu bleef staan. 

 Hij zei er niets over. Nog niet. 

 Otto merkte het op een andere manier. Hij zat weer achter zijn 
laptop, historische kaarten van Delft over elkaar gelegd. Niet uit 
nieuwsgierigheid dit keer, maar uit noodzaak. Er waren lijnen die niet 
meer samenkwamen. Oude looproutes die ineens niet meer logisch 
eindigden. Een steeg die op een kaart uit 1840 doodliep, maar in 
werkelijkheid nog steeds bestond. 

 “Dat is onmogelijk,” mompelde hij. “Tenzij…” 
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 Hij maakte de zin niet af. 

 Jimmy merkte het pas toen hij een grap wilde maken en die niet 
aankwam. Niet omdat de ander het niet snapte, maar omdat het 
moment het niet toeliet. Alsof de lucht zelf had besloten dat sommige 
dingen niet meer werkten. 

 “Dit begint irritant te worden,” zei hij tegen niemand in het 
bijzonder. 

 Tino voelde het in zijn lichaam. Een onrust die niet verdween, 
hoe vaak hij ook zei dat het niet handig was om hierover na te denken. 
Hij sliep slecht. Werd wakker met het idee dat hij iets moest doen, 
zonder te weten wat. Dat was nieuw. Tino deed nooit iets zonder 
duidelijk doel. 

 Barry voelde het zodra hij ergens binnenkwam. Een ruimte, een 
gang, een keldertrap. Het was alsof sommige plekken iets vasthielden 
dat ze eerder niet hadden gehad. Hij bleef dan staan, keek rond en wist 
dat hij hier niet zomaar was. 

 Willem Jan Wouter probeerde het te begrijpen. Dat was zijn 
manier. Hij zocht naar verklaringen in geschiedenis, in patronen, in 
verhalen die eerder waren opgeschreven. Maar hoe meer hij las, hoe 
vaker hij vastliep. 

 “Het klopt niet,” zei hij later, toen ze elkaar eindelijk weer 
zagen. “Er missen schakels. Alsof iets is losgeraakt.” 

 Ze stonden bij de rand van de stad, zonder dat iemand had 
voorgesteld om daar af te spreken. Fietsen tegen een hek. Wind die 
langs het water trok. Het voelde veilig genoeg om te praten. Dat was al 
iets. 

 “Het is niet weg,” zei Henk. “Wat onder Moeder Aarde zat, 
bedoel ik.” 
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 “Dat weten we,” zei Otto. “De vraag is waar het nu is.” 

 Niemand antwoordde meteen. 

 “Overal,” zei Barry uiteindelijk. 

 Dat woord bleef hangen. Niet dreigend. Constaterend. 

 Ze liepen langs een oud stuk Delft waar weinig mensen 
kwamen. Smalle straten. Achterkanten van gebouwen. De plekken waar 
de stad zichzelf niet liet zien, maar wel bestond. Willem Jan Wouter 
wees naar een muur waar een dichtgemetselde deur zichtbaar was. 

 “Die deur hoort hier niet,” zei hij. “Tenminste, niet meer.” 

 “Maar hij is er wel,” zei Jimmy. 

 Henk voelde het meteen. Niet sterk. Maar duidelijk genoeg. 
“Hier is iets verplaatst,” zei hij. “Niet fysiek. Meer… van plek.” 

 “Dat is vaag,” zei Tino. 
“Dat weet ik,” zei Henk. “Maar het klopt.” 

 Barry keek naar beneden, naar de grond bij de muur. Het zand 
lag anders. Niet verstoord. Meer alsof het was neergelegd in plaats van 
ontstaan. “Dit voelt hetzelfde,” zei hij. “Als toen. Alleen minder 
geconcentreerd.” 

 “Dus wat we hebben losgelaten,” zei Otto langzaam, “heeft 
zich verspreid.” 

 “Niet losgelaten,” zei Willem Jan Wouter. “Verplaatst. Zoals 
water dat een nieuwe bedding zoekt.” 

 Die gedachte maakte het stiller dan nodig was. 
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 “En wat doen we dan,” vroeg Jimmy. “Niet niets doen lijkt 
me.” 

 Henk haalde diep adem. “We kijken,” zei hij. “Net als toen. 
Maar nu hier. In de stad.” 

 “Dat is niet handig,” zei Tino automatisch. Hij stopte even. 
“Maar ik ben er wel bij.” 

 Niemand lachte. Dat was goed. 

 Ze wisten het nu zeker. Wat onder Moeder Aarde was 
begonnen, was niet geëindigd bij de rand van het bos. Het had zich 
verplaatst naar plekken waar mensen niet keken. Waar geschiedenis 
tegen muren leunde zonder gezien te worden. 

 Dit was geen nasleep meer. 

 Dit was het moment waarop de stad zelf onderdeel werd van 
het verhaal. 

 En ergens, diep onder een straat waar dagelijks honderden 
mensen overheen liepen, schoof iets een fractie op. 

 Net genoeg om te laten merken dat het had geleerd. 
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12. Waar de stad zich laat zien 

 Het begon met iets kleins. 

 Niet met een trilling zoals bij Moeder Aarde. Niet met licht of 
geluid. Het was een verstoring in het gewone, en juist daarom zo 
gevaarlijk. Een deur die niet meer dicht wilde. Een kelder waar het 
altijd droog was geweest en nu klam rook. Een steeg waar geluid bleef 
hangen, alsof het geen uitweg meer vond. 

 Ze stonden bij elkaar in een smalle straat aan de rand van het 
oude centrum. Geen toeristen. Geen winkels. Alleen bakstenen die al 
eeuwen deden wat ze altijd hadden gedaan. Tot nu. 

 “Dit is geen toeval meer,” zei Otto. Hij hield zijn telefoon in 
zijn hand, kaarten open, notities eroverheen. “Dit zijn geen losse 
plekken. Ze vormen een lijn.” 

 “Een route,” zei Willem Jan Wouter. Hij keek om zich heen, 
zijn blik snel, zoekend. “Zoals vroeger. Toen mensen zich door de stad 
bewogen op manieren die we niet meer gebruiken.” 

 “Dus wat hier los is geraakt,” zei Jimmy, “loopt nu rond.” 

 “Niet loopt,” zei Barry. “Zoekt.” 

 Henk voelde het duidelijker dan ooit. Niet als druk, maar als 
spanning. Alsof de stad haar adem inhield. Hij legde zijn hand tegen de 
muur naast zich. De steen voelde koud, maar niet dood. Meer alsof hij 
iets vasthield wat hij niet langer kon dragen. 

 “Hier,” zei Henk. “Dit is een van de plekken.” 

 Op dat moment veranderde de lucht. 

 Het geluid van de stad werd doffer. Geen sirenes, geen 
stemmen, geen verkeer. Alsof alles net iets verder weg was gezet. De 
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straat leek smaller. De muren hoger. Het was geen afgesloten ruimte, 
maar het voelde zo. 

 Tino slikte. “Dit is echt niet handig.” 

 Niemand reageerde. 

 Er klonk een schuivend geluid. Zacht, maar duidelijk. Niet van 
boven. Niet van beneden. Meer alsof iets zich door de stad zelf 
verplaatste, van muur naar muur, van laag naar laag. 

 “Ze zijn niet meer onder de grond,” zei Barry. “Niet helemaal.” 

 “Ze kunnen hier niet blijven,” zei Willem Jan Wouter. “Dat 
past nergens bij.” 

 “Dat deden ze onder Moeder Aarde ook niet,” zei Otto. “Dat 
hebben wij besloten.” 

 Die woorden kwamen harder aan dan bedoeld. 

 De spanning nam toe. Niet explosief, maar allesomvattend. 
Henk voelde het in zijn borst. Niet pijnlijk. Eerder dringend. Alsof de 
stad iets van hen verwachtte en niet langer wilde wachten. 

 “Wat moeten we doen,” vroeg Jimmy. Zijn stem klonk rustiger 
dan hij zich voelde. “Want niets doen voelt dit keer niet genoeg.” 

 Henk sloot zijn ogen. 

 Hij zag geen beelden. Geen gezichten. Alleen lagen. Steen op 
steen. Tijd op tijd. Mensen die hier hadden gewoond, gewerkt, gewacht. 
Die waren weggegaan of gebleven zonder dat iemand dat had 
vastgelegd. Wat los was geraakt, wilde niet verdwijnen. Het wilde terug 
naar een plek waar het mocht zijn zonder vast te zitten. 



-59- 
 

 “Het hoort niet hier,” zei Henk langzaam. “Maar het hoort ook 
niet weg.” 

 “Dat helpt enorm,” mompelde Tino. 

 “Het hoort vast,” zei Barry. “Zoals toen. Maar niet opgesloten.” 

 De schuivende beweging werd sterker. De muur naast hen 
voelde warmer, alsof er iets langs streek. Niet zichtbaar. Wel aanwezig. 
Jimmy deinsde achteruit en botste tegen Otto. 

 “Oké,” zei Jimmy scherp. “Dit is het moment waarop ik liever 
ergens anders sta.” 

 “Te laat,” zei Otto. 

 Henk opende zijn ogen. Hij keek naar het einde van de straat. 
Naar een plek waar de bestrating ouder was, onregelmatiger. Waar ooit 
iets had gelegen dat was verdwenen. 

 “Daar,” zei hij. “Het moet terug. Niet onder de grond. In de 
grond.” 

 “Je bedoelt,” zei Willem Jan Wouter, langzaam begrijpend, “een 
plek die al een laag is. Geen gebruiksruimte. Geen doorgang.” 

 “Een grens,” zei Barry. “Zoals Moeder Aarde.” 

 De spanning piekte. 

 De lucht trilde nu zichtbaar. Niet als licht, maar als beweging. 
Alsof de ruimte zichzelf opnieuw indeelde. De stenen zongen bijna, 
heel zacht, van druk. 

 “En hoe doen we dat,” vroeg Jimmy. “Met een schop.” 

 “Nee,” zei Henk. “Met erkenning.” 
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 Hij zette een stap naar voren. De rest volgde meteen. Niet 
omdat ze het zeker wisten, maar omdat blijven staan dit keer geen optie 
was. 

 Henk legde zijn hand op de grond, precies op de plek waar de 
oude bestrating overging in nieuwere stenen. Zijn ademhaling werd 
diep en traag. De stad leek te reageren. De druk verschoof. Niet weg. 
Naar beneden. 

 “Het mag hier zijn,” zei Henk zacht. “Maar het hoeft niet vast 
te zitten.” 

 De woorden waren niet magisch. Ze waren eenvoudig. Juist 
daarom werkten ze. 

 De spanning brak. 

 Niet met geweld, maar met loslaten. De schuivende beweging 
zakte weg, de lucht werd weer ademend. Het geluid van de stad keerde 
langzaam terug. Een fietsbel. Een verre stem. Een auto die optrok. 

 Ze stonden daar, hijgend, trillend, maar overeind. 

 “Is het voorbij,” fluisterde Tino. 

 “Nee,” zei Barry. “Maar dit was nodig.” 

 Henk liet zijn hand los. De grond voelde weer gewoon. Steen. 
Koud. Stil. 

 Ze wisten allemaal wat dit betekende. 

 Wat onder Moeder Aarde was begonnen, had nu een tweede 
plek gevonden. Niet als bedreiging. Niet als geheim. Maar als onderdeel 
van de stad zelf. 
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 En terwijl ze daar stonden, voelde Delft weer als een stad die 
ademde. 

 Maar ademhalen betekent leven. 

 En leven betekent beweging. 

 Dit was geen einde. 

 Dit was een verschuiving die niet meer ongedaan kon worden 
gemaakt. 
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13. Waar alles samenvalt 

 Het gebeurde niet op één plek. 

Dat was de eerste fout die ze bijna maakten door anders te denken. Ze 
stonden bij elkaar, midden in de stad, terwijl Delft gewoon doorging 
met ademen. Fietsen reden voorbij. Een tram rinkelde in de verte. 
Mensen lachten op terrassen. En toch wisten ze het allemaal tegelijk. 

 Dit was het moment. 

 Niet omdat iets begon, maar omdat alles tegelijk reageerde. 

 Henk voelde het als eerste. Geen druk, geen stem, geen richting 
zoals eerder. Het was groter. Breder. Alsof de stad zelf zich had 
uitgerekt en nu weer probeerde te passen. Zijn adem stokte even en hij 
moest zich vasthouden aan een lantaarnpaal om niet achteruit te 
stappen. 

 “Het beweegt,” zei hij. Zijn stem klonk vreemd kalm. “Niet 
onder ons. Overal.” 

 Barry knikte langzaam. Hij voelde het ook. In de manier waarop 
de straat aanvoelde. In hoe de ruimte zich leek te sluiten zonder 
dichterbij te komen. “Dit is geen plek meer,” zei hij. “Dit is een 
netwerk.” 

 Otto had zijn telefoon in zijn hand, maar keek er niet meer 
naar. De kaarten, de lijnen, de patronen die hij had gevolgd, vielen nu 
samen in zijn hoofd. “Het heeft zich verdeeld,” zei hij. “Zoals water. 
Zoals herinnering.” 

 “Dus dit is het,” zei Jimmy. “De grote ontploffing zonder 
knal.” 

 Tino slikte. “Dat is niet handig.” 
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 Er klonk een geluid dat niet hard was, maar alles overstemde. 
Geen sirene. Geen dreun. Het was een diepe, langzame verschuiving, 
alsof de stad een besluit nam dat al eeuwen had gewacht. De grond 
onder hen trilde niet meer zoals bij Moeder Aarde. Dit was geen 
beweging van onderaf. 

 Dit kwam van binnenuit. 

 Ramen rinkelden. Niet kapot, maar alsof ze antwoord gaven. 
De lucht werd zwaar, alsof hij tijdelijk niet wist welke kant hij op 
moest. Mensen op straat bleven staan. Sommigen keken om zich heen. 
Anderen liepen door, zonder te begrijpen waarom hun pas ineens 
aarzelde. 

 “Ze voelen het ook,” zei Willem Jan Wouter. Zijn stem begon 
te stotteren, kort en onregelmatig. “N-n-niet zoals wij, maar wel i-iets.” 

 “De stad herinnert zich,” zei Otto. “Alles tegelijk.” 

 Henk sloot zijn ogen. 

 Hij zag geen beelden. Geen gezichten. Hij voelde lagen. Straten 
boven straten. Huizen op plekken waar ooit water was geweest. 
Mensen die kwamen, bleven, verdwenen. Wat onder Moeder Aarde had 
vastgezeten, had nu geen kern meer. Het was verspreid, verweven met 
de stad zelf. 

 “Het wil niet terug,” zei hij zacht. “En het wil ook niet vast.” 

 “Dan wat,” vroeg Jimmy scherp. “Wat wil het dan wel.” 

 Henk opende zijn ogen. “Gezien worden. Niet als gevaar. Niet 
als geheim. Als deel.” 

 Dat besef sloeg in als stilte. 
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 De spanning bereikte een punt waarop alles tegelijk kon 
kantelen. Niet explosief, maar definitief. Als ze nu iets verkeerd deden, 
zou dit geen plek meer hebben om tot rust te komen. Dan zou het 
blijven schuren. Blijven wringen. Onzichtbaar, maar overal. 

 “Dan moeten we stoppen met sturen,” zei Barry. “Net als 
toen.” 

 “Dat voelt verkeerd,” zei Tino. “En precies daarom klopt het.” 

 Op dat moment verscheen de oude man. 

 Niet lopend. Niet aankomend. Hij stond er ineens. Aan de 
overkant van de straat, onder een lantaarn die net iets feller brandde 
dan de rest. Geen lantaarn in zijn hand dit keer. Geen licht van 
hemzelf. Alleen aanwezigheid. 

 “Jullie hebben het verder gebracht dan ik kon,” zei hij. Zijn 
stem droeg, zonder te hoeven verheffen. “Verder dan iemand had 
verwacht.” 

 “Is dit goed,” vroeg Jimmy. 

 De man keek naar de stad. Naar de straten, de muren, de 
mensen die niet wisten waarom ze even waren blijven staan. “Goed is 
niet het juiste woord,” zei hij. “Het is onafwendbaar.” 

 “En gevaarlijk,” zei Otto. 

 “Alleen als je probeert het weer klein te maken,” zei de man. 

 De spanning bereikte zijn hoogtepunt. 

 Niet met geweld. Met keuze. 
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 Henk zette een stap naar voren. Hij deed niets bijzonders. Hij 
sprak geen woorden. Hij bleef staan, precies daar waar stad en mensen 
elkaar raakten. De rest volgde, zonder overleg. Zes jongens, midden in 
Delft, zonder uitleg, zonder bescherming. 

 Ze bleven. 

 De stad ademde uit. 

 Niet hoorbaar. Niet zichtbaar. Maar voelbaar. De lucht werd 
lichter. Geluiden keerden terug naar hun plek. Mensen hervatten hun 
bewegingen, alsof ze niet precies wisten waarom ze waren gestopt. 

 Wat verspreid was, vond balans. 

 Niet vastgezet. Niet opgelost. Maar geïntegreerd. 

 De oude man knikte langzaam. Zijn ogen glansden. “Dit is 
het,” zei hij. “Dit was het laatste wat nodig was.” 

 “En nu,” vroeg Willem Jan Wouter, zijn stem nog licht trillend. 

 De man glimlachte. “Nu laat de stad jullie los.” 

 Hij draaide zich om en liep weg. Niet de straat af. Niet een 
steeg in. Hij loste op in de beweging van de stad, alsof hij daar altijd al 
deel van was geweest. 

 Ze stonden nog even stil. 

 Niemand juichte. Niemand lachte. Dit voelde niet als winnen. 
Dit voelde als afronden. 

 “Dat was de mega climax,” zei Jimmy uiteindelijk. 
“Zeg je dat nu echt,” zei Otto. 
“Ja,” zei Jimmy. “Want groter dan dit wordt het niet.” 
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 Tino haalde diep adem. “Dat is niet handig. Maar ik ben blij dat 
het voorbij is.” 

 Henk keek om zich heen. Hij voelde niets meer trekken. Niets 
meer vragen. Alleen rust. Geen leegte, maar plaats. 

 Wat onder Moeder Aarde was begonnen, had zijn vorm 
verloren. 

 En juist daardoor 
was het eindelijk op zijn plek gekomen. 
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14. Wat blijft als alles weer doorgaat 

 De dagen daarna kwamen niet met uitleg. 

 Er was geen moment waarop iemand kon zeggen: dit was het 
einde. De stad pakte zichzelf weer op zoals ze dat altijd deed. 
Straatstenen bleven liggen waar ze lagen. De wind vond opnieuw zijn 
vaste routes langs grachten en stegen. Mensen mopperden, lachten, 
haastten zich. Delft deed wat Delft al eeuwen deed. 

 En juist dat maakte het vreemd. 

 Ze zagen elkaar weer op school, op vaste plekken, in dezelfde 
pauzes. Het leek alsof alles precies zo was als ervoor. Maar geen van 
hen geloofde dat nog. Er zat iets tussen hen in dat niet meer hoefde te 
worden benoemd om aanwezig te zijn. 

 Jimmy merkte het toen hij een grap maakte die iedereen 
begreep, maar die hij zelf niet meer zo grappig vond. Otto merkte het 
toen hij kaarten bekeek en voor het eerst niet probeerde alles kloppend 
te maken. Willem Jan Wouter merkte het toen hij een verhaal vertelde 
en ineens stopte, niet omdat hij het niet wist, maar omdat hij voelde dat 
het niet af hoefde. Tino merkte het toen hij iets liet vallen en 
automatisch wilde zeggen dat het niet handig was, maar het woord 
halverwege inslikte. Barry merkte het telkens wanneer hij een ruimte 
binnenkwam en wist dat hij hier kon blijven staan zonder reden. 

 Henk merkte het overal. 

 Niet als spanning. Niet als richting. Meer als rust die niet leeg 
was. Alsof iets in hem had geleerd wanneer het moest zwijgen. Hij liep 
door de stad met een andere blik. Niet oplettender. Eerder accepterend. 
Hij zag wat er was zonder te zoeken naar wat eronder lag. 

 Ze spraken niet meer over Moeder Aarde. 
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 Niet omdat het verboden voelde, maar omdat het niet nodig 
was. De plek was er nog. Gras. Bomen. Water. Mensen die erlangs 
liepen zonder te weten wat er was verschoven. Dat was precies goed. 

 Op een middag stonden ze weer bij elkaar aan de rand van het 
bos. Niet gepland. Niet aangekondigd. Gewoon zo. Ze keken even, 
zwijgend, en liepen toen door. 

 “Gek eigenlijk,” zei Jimmy uiteindelijk. “Dat niets is veranderd 
en alles tegelijk.” 

 “Dat is meestal zo,” zei Otto. 

 “Dat is niet handig,” zei Tino automatisch. Hij grijnsde even. 
“Maar het klopt wel.” 

 Ze lachten. Zacht. Kort. Niet om iets grappigs, maar om het 
besef dat ze dit deelden. 

 Willem Jan Wouter keek nog één keer achterom. Niet omdat hij 
iets verwachtte te zien, maar omdat hij wilde onthouden hoe normaal 
het eruitzag. Barry stak zijn handen in zijn zakken en voelde niets 
bijzonders. Dat voelde juist bijzonder genoeg. 

 Henk bleef als laatste staan. 

 Hij voelde geen aanwezigheid meer. Geen lagen die duwden of 
vroegen. Alleen grond die grond was. Stad die stad was. Maar diep 
vanbinnen wist hij dat dit geen verlies was. Het was een afronding. 

 Wat onder Moeder Aarde had gelegen, was niet verdwenen. Het 
was opgenomen. Zoals verhalen dat doen wanneer niemand ze meer 
vast probeert te houden. 

 Ze liepen de wijk in. Fietsen reden voorbij. Iemand riep iets 
naar een vriend. Een raam ging open. Het leven ging door, zoals het 
altijd had gedaan. 
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 En ergens, tussen steen en aarde, tussen herinnering en 
beweging, lag iets op zijn plek. 

 Niet zichtbaar. 
 Niet benoemd. 
 Maar aanwezig. 

 En dat was genoeg. 

 

 

-Einde- 

 

 

 

 



-71- 
 

Nawoord 

 Dit boek begon niet aan een bureau, maar buiten. 
Met lopen, kijken en stilstaan op plekken waar je normaal voorbijgaat. 

 Onder Moeder Aarde is geen verhaal over winnen of oplossen. 
Het gaat over aandacht. Over wat er gebeurt als je blijft staan terwijl 
alles om je heen doorgaat. Over het besef dat niet alles wat verborgen 
is, gevonden wil worden. 

 Het verhaal is geworteld in echte plekken en echte geschiedenis 
van Delft. Wat feit is en wat verbeelding, loopt soms door elkaar. Net 
als in een stad zelf, waar niet alles zichtbaar hoeft te zijn om er te zijn. 

 De Zes van Delft redden niets en verslaan niemand. Ze doen 
iets anders. Ze kijken, luisteren en laten los wanneer dat nodig is. 

 Als je na dit boek anders door Delft loopt, iets langzamer 
misschien, dan heeft het verhaal zijn werk gedaan. 

 Niet alles wat belangrijk is, vraagt om een antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 
 



-72- 
 

De Zes van Delft 
Onder Moeder Aarde 

 

 Zes jongens. 
Een stad die meer onthoudt dan ze laat zien. 

 In het Abtswoudse Bos, aan de rand van Delft, ligt Moeder 
Aarde. Een plek waar je langsloopt zonder stil te staan. Totdat zes 
vrienden dat wél doen. Wat begint als een gewone wandeling, verandert 
in een ontdekking die niet onder de grond blijft. 

 Wanneer vreemde verschuivingen door de stad trekken en oude 
plekken zich ineens anders gedragen, beseffen de jongens dat niet elk 
mysterie opgelost wil worden. Wat ooit vastzat, beweegt weer. Niet 
gevaarlijk, maar ook niet zonder gevolgen. 

 Onder Moeder Aarde is een spannende thriller voor 12+, vol 
speurwerk, dreiging, droge humor en echte geschiedenis. Een verhaal 
over kijken waar anderen doorlopen, over vriendschap onder druk en 
over een stad die nooit alles prijsgeeft. 

 Sommige geheimen willen niet gevonden worden. 
Ze willen onthouden worden. 

  
 


